
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

9 maart 2025  Voorganger: Ds. G. W. van Vliet 

 m.m.v. de cantorij o.l.v. Willy Misker 

 Pianist: Mevr. Willy Misker 

 

Paars 

Paars is de kleur van stil worden en ruimte zoeken 

vanuit de Bron tot inkeer komen 

en bevrijding vinden 
 

Een mens te zijn op aarde 

 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Cantorij:  Die de morgen ontbood 

 

Die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen, zegen ons ook met uw licht                         

Ondoofbaar vuur, over ons opgegaan als een zon, vat ons samen in uw 

stralen, doe ons gedijen in uw ogen!  

Die de weerstand van de nacht wil breken, onze toekomst aan het donker 

afdwingt. 

Die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen zegen ons ook met uw licht. 

   

Intochtslied: Lied 275   Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig 

 

      Allen: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
 en hoe onzegbaar ons nabij. 

 Gij zijt gestadig met ons bezig, 

 onder uw vleugels rusten wij. 
 

 Cantorij: Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 

dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 

Vrouwen: Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
 en niemand heeft U ooit gezien. 

 Maar wij vermoeden en geloven 

 dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 



 
 Mannen: Gij zijt in alles diep verscholen, 

 in al wat leeft en zich ontvouwt. 

 Maar in de mensen wilt Gij wonen 
 met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 
      Allen: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

 waar ook ter wereld mensen zijn. 

 Blijf zo genadig met ons bezig, 
 tot wij in U volkomen zijn. 

 

Bemoediging en groet 

 

Aanvangswoorden  

 

Lied:   Wij bidden tot U 

 

Wij bidden tot U en roepen uw Naam: 

Blijf niet ver, Eeuwige. Gij weet van de nood, verstaat elke vraag. 

Bied ons allen een oor. 

 

Gebed om ontferming 

 

Lied:  Wij bidden tot U 

 

Wij bidden tot U en roepen uw Naam: 
Blijf niet ver, Eeuwige. Gij weet van de nood, verstaat elke vraag. 

Bied ons allen een oor. 
 

Leefregel: Hebr. 4:14-16 

 

Lied: 556:1 en 3 Alles wat over ons geschreven is 

 

Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 

alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 

 

Jezus, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 

Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 



 

DIENST VAN HET WOORD  

 

Gebed voor de opening van het Woord: Lied 333 (2x) 

  

Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt. 

 

Schriftlezing: Gen. 3:1-15 

 

Lied: Gez. 461: 2, 3 en 4  O wondre liefd’, o wijsheid Gods 

 

2. O wondre liefd', o wijsheid Gods, 

    toen zond' ons 't licht benam, 

    hebt Gij 't verlossend pad gebaand: 
    een tweede Adam kwam. 

 

3. De liefde is zo wijs en goed: 

    wat eens in Adam viel, 

    ons menselijke vlees en bloed, 
    wordt leven weer en ziel. 

 
4. Ja, meer dan ziel en leven zijn 

    gegund aan bloed en vlees: 

    God-zelf zal in ons wezen zijn, 
    zijn ademende Geest! 

 

Schriftlezing: Luc. 4:1-14a 

 

Cantorij:  Ongezien 

 

Die mij getrokken uit de schoot, mij mens genoemd hebt en geëigend, 

mijn ogen wende aan het licht, mijn voeten zette dat ik stond, mij hebt doen 

weten dat ik gaan kon, dat ik zou komen waar Gij zijt. 

Die als ik neerzit aan de kant van weg en omweg, moe en dorstig, mij 

overschaduwt met uw Naam. Die toen ik neerlag in het stof mij hebt 

omgeven met uw duister, dat geen gedierte mij verslond. 

Die ongezien mij trekt tot U, U zal ik ongezien vertrouwen, 

laat mij niet over aan mijzelf. 

                                            

Verkondiging  



 

Lied: 538:1, 3 en 4  (Mel. Zangen van zoeken en zien 246b) 

 

     Allen: Een mens te zijn op aarde 
 in deze wereldtijd, 

 is leven van genade 
 buiten de eeuwigheid, 

 is leven van de woorden 

 die opgeschreven staan 
 en net als Jezus worden 

 die ’t ons heeft voorgedaan. 
 

Cantorij: Een mens te zijn op aarde 

 in deze wereldtijd, 

 dat is de dood aanvaarden, 

 de vrede en de strijd, 
 de dagen en de nachten, 

 de honger en de dorst, 

 de vragen en de angsten, 

 de kommer en de koorts. 

 

      Allen: Een mens te zijn op aarde 

 in deze wereldtijd, 
 dat is de Geest aanvaarden 

 die naar het leven leidt: 

 de mensen niet verlaten, 
 Gods woord zijn toegedaan, 

 dat is op deze aarde 
 de duivel wederstaan. 

 

GAVEN EN GEBEDEN 

 

Dankzegging en voorbede  

 

Stilte  

 

Cantorij:  Gebed van Franciscus 

 

Maak mij een werktuig van uw vrede, waar haat is, dat ik liefde ben, 

vernedering dat ik daar zal vergeven, waar tweedracht, dat ik eenheid breng. 

Waar dwaling is, laat mij daar waarheid spreken,  

waar twijfel, dat vertrouwen komt 



waar wanhoop heerst, dat ik daar hoop breng 

waar het duister, daar zij het helder licht. 

Dat ik niet kom om troost, maar om te troosten. 

Dat ik niet vraag om liefde maar zal geven. 

Want in het geven is het ontvangen, in sterven staat het leven op. 

 

Collecte:  1e Diaconie, 2 e Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: Ga met ons mee op onze wegen. 

 

1.Ga met ons mee op onze wegen, wees met uw volk in de woestijn. 

   Schuil in een wolk, wees half verzwegen, toon dat Gij onze kracht wilt zijn. 

 

2.Schenk ons een woord als wij U roepen. Wees ons een licht op onze weg. 

   Wil ons niet eindeloos beproeven. Toon dat het waar is wat Gij zegt. 

 

3. Ga voor ons uit in nacht en duister. Wek in ons hoop voor elke dag. 

    Maak U niet waar in macht en luister maar in een mens die op ons wacht. 

 

4.Schenk ons het brood om van te leven. Toon ons de Mens die op U bouwt 

   En onze kracht wordt tot vergeven: Naam die ons duurzaam gaande houdt. 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  

 

 

Amen   

 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Diaconie, 40 dagenproject 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

 

 



Nieuwsbrief 

Omzien naar elkaar 

Zegen, troost en kracht wensen we allen toe die te maken hebben met ziekte 

of worden geconfronteerd met verdriet en moeilijkheden.  

Vandaag een gebed voor de vele ouderen in ons midden. 

Heer onze God, draag zorg voor hen 
die door de winter van hun leven gaan. 

Geef hun het besef dat elke dag zinvol blijft. 

Dat ze vrij mogen zijn van alle verbittering om het verleden, 
van alle ontgoocheling van het heden en angst voor de toekomst. 

Wees voor allen die oud worden, 
een veilige haven en een trouwe God. 

Open inloop  

Dinsdagmiddag zit ik er weer van 14.00 – 16.00 uur voor de open inloop in 

de consistorie van de kerk. Ik ontvang u graag om even bij te praten of wat 

met elkaar te delen. Koffie en thee staan klaar. U kunt door de groene zijdeur 

naar binnen. Van harte welkom! 

 

Bloemen. 

De bloemen worden gebracht door: Cor Flokstra 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. E. Mepschen-Hobers, Schakelpad 

 

Kerkenraadverkiezingen. 

In de plaatselijke regelingen is vastgesteld dat de verkiezing van 

ambtsdragers  jaarlijks plaatsvindt in mei/juni.( zie artikel 2.2.) 

Voor dit jaar zijn dit de volgende kerkenraadsleden:  

Aftredend: Diaken: 

Mevrouw  H. Ellen-Akkerman 

Aftredend en herkiesbaar:  

Ouderlingen: 

Mevrouw A.A. Winkel-Bruinsma 

De heer T.A. van Sloten 

De heer J. Hogeveen 

De heer F. Kuper,  herkiesbaar als pastoraal medewerker. 

Ouderling-kerkrentmeester: 

De heer W. Meulman 

Kerkrentmeester: 

De heer D. Gommer 

De kerkenraad nodigt u als gemeente uit voor de vacature van mevr. Ellen 

schriftelijk en ondertekend aanbevelingen te doen. Wilt u deze voor 

16 maart indienen bij de scriba van de kerkenraad. 



40-dagentijd project 2025 

Er is dit jaar vanuit Kerken met Vaart weer gekozen voor een gezamenlijk 

doel voor de 40- dagen tijd. Het voorstel is om het project “Small Miracles” 

te steunen. Visie 

Small Miracles geeft mogelijkheden aan hen die weinig mogelijkheden 

hebben. 

Geloof, hoop en liefde staan centraal in het werk. Vanuit deze visie willen we 

de kinderen in Oekraïne een hoopvolle toekomst bieden. 

In 2009 richtten Jurjen en Ruth Knot (beiden afkomstig uit Meppel) de 

stichting Small Miracles op. Ze zijn geraakt door de armoede en de beperkte 

mogelijkheden van kinderen in het westen van Oekraïne. Jurjen en Ruth 

wonen en werken in het westen van Oekraïne. Vanuit Small Miracles zijn er 

projecten opgezet voor onderwijs, gezonde voeding, sportactiviteiten en 

ondersteuning op allerlei gebied. De lokale bevolking wordt betrokken bij de 

activiteiten. Het werk wordt vanuit Nederland ondersteund en financieel 

mogelijk gemaakt door donateurs en sponsoren. De lijntjes zijn kort. 

Donaties worden zonder aftrek van andere kosten overgemaakt. 

Wat doet Small Miracles: 

· Begeleiding en zorg in een kindertehuis voor meisjes 

· Ondersteuning van kinderen met een beperking 

· Sportclub Small Miracles 

· Educatie en evangelisatie op Romakampen 

· Talenontwikkeling 

· Inzameling van kleding en speelgoed 

De start van de actie is vandaag, spaarzakjes zullen uitgedeeld worden.  U 

kunt natuurlijk ook  uw bijdrage overmaken op NL69RBRB0851567320 

t.n.v Diaconie Zuiderkerk Nieuw Amsterdam o.v.v.  ‘Small Miracles’. Na de 

Kerken met Vaart dienst op 4 mei in de Noorderkerk in Nieuw Amsterdam 

wordt de cheque met de opbrengst van de collecte overhandigd aan de 

vertegenwoordigers van de Stichting. 

Namens de gezamenlijke Diaconieën 

 

Huispaaskaars 2025. 

Dit jaar krijgen we weer een paaskaars van Boca kaarsen. 

Het is in onze gemeente al jaren de gewoonte dat gemeenteleden een 

huispaaskaars kunnen bestellen, ook deze zijn dit jaar weer beschikbaar.. 

Een prachtige afbeelding met wasreliëf. 

De tekst is voor dit jaar "Ik ben de weg” 

Gemeenteleden kunnen t/m zondag 9 maart aan de scriba, Hilly Lanjouw, 

doorgeven of zij voor komend jaar een huispaaskaars willen. 

 

 



Cantatedienst in Schoonebeek 

Vandaag zal in de Dorpskerk te Schoonebeek 

de cantate BWV 23 “Du waherer Gott und Davids Sohn” van J.S. Bach 

worden uitgevoerd. De cantate vormt van oudsher een onderdeel van een 

kerkdienst. De uitvoering van de cantate staat onder de leiding van dirigent 

Luuk Tuinder.Samen met de lezingen en de liederen voor de gemeente 

belooft het een muzikale en vooral feestelijke viering te worden. 

(Bij de uitgang kunt u een gift doen om deze dienst mede mogelijk te 

maken.) 

Medewerking: Bachensemble (koor en orkest) Vries 

Dirigent: Luuk Tuinder,  

Voorganger: Ds. J.Hermes 

Aanvang: 17.00 uur 

 

Koffiemorgen Welput. 

Woensdagmorgen 12 maart zijn de deuren van de Welput weer open voor 

iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.  

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 

dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom. Loopt u 

ook binnen??? 

Inlichtingen bij Hennie de Haan, tel: 552559 en Lucia Meijering, tel: 551346 

 
Zondag 16 maart.  

Voorganger: Dr. H. Nobel 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie, 2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:    Diaconie, 40 dagenproject 

 

 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl  
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